Non Solus 3 maart 1944
ALLESVERWOESTENDE STADSBOMBARDEMENTEN

Lezers, met respect

Wij wilden ons, in mei 1940, niet snel genoeg neerleggen bij de verovering
van ons land door onze oosterburen. Daarom stuurde Duitsland op 14 mei
1940 Heinkel bommenwerpers naar Rotterdam. Binnen een kwartier
maakten deze van het oude vertrouwde stadshart één rokende puinhoop.
Waarbij 1150 doden te betreuren waren.

Op 22 februari 1944 waren geallieerde bommenwerpers op weg naar Gotha
om een Duitse vliegtuigfabriek in de as te leggen. Onverwacht sloeg het
weer om. Dan maar op de terugweg de Duitse stad Kleef van de kaart vegen!
De piloten vergisten zich. Hun projectielen troffen het historisch centrum
van Nijmegen! Ruim 800 inwoners lieten het leven.

De bedoeling was op 3 maart 1945 de Duitse V2-installaties in het Haagse
Bos uit te schakelen. Door omstandigheden kwamen de projectielen van de
Britse vliegtuigen een klein stukje eerder op de 19e eeuwse chique
woonwijk Bezuidenhout terecht. 550 mensen overleefden het niet.

Dit waren de V2 raketten, niet gebonden aan een vaste startplaats.

Die ochtend, komende van Zoetermeer, fietsend op het fietspad van de A12,
kwam ik rond 9 uur Voorburg binnen. Ik zag boven het Bezuidenhout een
enorme vlucht van vliegtuigen die binnen een korte tijd een lading
brandbommen deden neerdalen. Ik dacht eerst dat het Haagse bos het doel
was. ledereen wist dat het Haagse bos en het Rijswijkse bos de voorkeur
van de Duitsers hadden de V2 raketten te laten starten. Ik kam thuis van een
voedseltocht anders dan anders en had bij familie geslapen, Diezelfde
middag ben ik met mijn drie jaar ouder zusje in he Bezuidenhout gaan
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kijken. Vreselijk. Een bekende, Ds. Laarman de jeugd predikant, verloor zijn
leven.

Twee foto’s van de Theresia straat. Kort na het bombardementen en na de herbouw.

Herinneren van:

De beelden van de verwoestingen de vele doden en duizenden gewonden
komen terug bij het zien van televisie beelden der verschrikkingen in de
Oekraine en de Gaza strook.

Verwoestende raketten en bommen dewelke dagelijks gedoceerd neerdalen
en burgers gedood worden. Geen 1000 in een half uurtje, wel duizenden in
enkele maanden.

De Oekraine als een beginnende rooftocht van een niet te stille landhonger
van Poetin en zijn vazallen. Het dictatorschap dat in eigen land, Rusland,
weerstand gaat ondervinden.



Een wrede moordende oorlog in Gaza. Gedoeld op de vreselijke aanval van
Hamas op 7 oktober vorig jaar. Niets rechtvaardigt het uitzaaien van zoveel
menselijk leed onder vrouwen kinderen en burgers.

Beide oorlogen dragen als voedingsbodem “haat” sinds de tweede wereld
oorlog.

Democratie contra religies

Het vermoorden van de zich kandidaat stellende President van Rusland,

als tegenkandidaat van Poetin. Bij de begrafenis waren aanvankelijk
tienduizenden zwijgende aanwezigen. Het zwijgen stilde en ging over in het
in koor roepen van de naam: “Aleksej Navalny”! Het scanderen van de
menigte bij de tocht van de kerk naar de begraafplaatsging ging over in
“Poetin moordenaar”! Het was aangrijpend.

De oorlog in de Oekraine is in wezen het afmaken van de klus uit 1945.

De Russisch Orthodoxte kerk steunt de staat in de oorlog tegen Oekraine.
De oorlog in de Gaza strook wordt door Hamas en de Palestijnen gevoerd in
de naam van Alla.

De oorlog in de Gaza strook is in wezen het strijden om de macht over het
door God aan Israél beloofde land voor de joden

Wij met een gevestigde democratie zijn de volgende prooien voor de
bloeddorst en landhonger van Poetin en zijn vazallen.

Wij met een gevestigde democratie niet zijnde aan de genodigden tafel van
Hamas en extreme Moslims.

Wij met een gevestigde democratie niet zijnde aan de gasten tafel bij de
orthodoxte Joden.

Ik ben verontrust om reden van een achtergronden van religie bij deze
beiden oorlogen. De democratie respecteert de religie maar wil geen God de
politiek late bedrijven. De verontrusting neemt toe bij herinneringen aan de
104e mei 1944 en de 3de maart 1945. Zo zijn er meerdere drama’s uit de
periode 1940 - 1945.

Ik hoop dat ik niet alleen ben. Non Solus.
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