
Non Solus                                       25 februari 2024 

Klimaat gevolgen. 

Lezers met respect 

Mijn eerste bewondering 

Het KNMI Verkondigde aan de luisteraars deze week, 
dat er nimmer zo’n warme februari was geweest. 

De metingen spreidend over een 125 tal jaren. 
Rechtvaardigt twijfel, het zo rechtlijnig te verklaren. 

We zagen ook regen als je naar buiten keek. 
 

De maand februari 1956,  68 jaren gelee. 
Bittere koude in alle hof en stee. 

Rijswijk drie woonscheepjes in de haven. 
De bewoners honderden vogels mochten laven. 

Mijn vrouw en ik als boot bewoners in 70 cm. ijszee. 
 

Terug naar de warme, koud voelende februari. 
De 21ste 2024 zwemmen 8 Nijlgansjes die, 

met hun pa en moe eten van wat de natuur hen biedt. 
Is er klimaat verschil als je deze datums beziet. 

En wat ik zo vroeg in het warme kou voelende februari zie 
 
Mijn tweede bewondering. 
 

Ik spoedde mij, met de bagage, der eerste drie coupletten. 
Om de Nijlgansjes  op mijn smartphone te gaan zetten. 

Vivante Homan op een gebakje gaan trakteren. 
Voor de  geleverde diensten  als wederkeren. 

Zij maken met klantproblemen in de Reiger-hof korte metten. 
 

Na terugkomst in mijn huis een hachelijke constatering. 
De jaszak gebruikt als smartphone en mijn pinpas berging. 

Geeft geen pasje meer het is spoorloos, niet te vinden. 
Het is zinloos mij op dees mooie dag op te winden. 

verdwenen bij de foto sessie van de gansjes achtling. 
 

Terug naar de plaats waar mijn brein mij heen gaat navigeren. 
Uit het vervolg blijkt korte tijd later veel te leren. 

De vermoedelijke plaats geeft nul op rekest. 



Snel terug naar huis is het enige dat mij rest. 
Snel huiswaarts om mijn verloren pasje te blokkeren.   

 
 
Mijn derde Bewondering. 
 

Thuis gekomen gaat plots mijn telefoon te keer. 
In mijn gelande toestand? Ik hoef niets meer. 
Eén der kinderen van ene van mijn kinderen. 

Das geen probleem die mogen altijd hinderen. 
Uit Curaçao notabene, ik leg mijn iPhone niet neer. 

 
Lieve opa gaat het wel goed, of ben je iets kwijt 

Ik bel je wel terug, met mij is het goed, ik ben iets kwijt. 
Kan het een betaalpasje wezen, zo hebben wij gelezen. 

Ellis vroeg of opa Nico z’n pasje kwijt kon wezen. 
Mijn probleem bleek plotseling verleden tijd. 

 
Mijn dochter en de hare plus Ellis middels Face Book. 

Zorgden dat sneller dan snel, Mariska van bij  mij om de hoek. 
Aanbelde met haar zoontje, met het pasje  in zijn handje. 

Dank je kleine man dit verhaal gaat in een krantje., 
Het kwijt geraakte pasje is nu niet meer zoek. 

Dank je Mariska, Dank je Ellis, Dank je  Inge Dank je  ,Cindy. 
Voor jullie snel efficiënt en alert handelen. 
Dank je wel Face Book, ieder nadeel heb zijn voordeel. 

Ik als oude man van bijna 95 jaren. 
Wilde u lezers met respect, dit verhaal niet besparen. 

Probeer voor uzelf een moraal te zoeken. 
Dat mag u doen maar moet niet moeten. 

 
Nicolaas Overbeeke                                     Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
Vragen of commentaar; nicolaas.overbeeke@gmail .com 
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