
Non Solus                                           31 december 2023 

Lezers, met respect 

Nadenken contra overdenken. 

Zo een laatste dag  van  vergleden dagen  
Waar velen met losse buikriemen 
Nadenkend, er valt zeker niet te klagen. 
Bij goed  overdenken, wel willen grienen. 
 
Het overdenken van het overleden jaar, 
Volgegeten  van het zalig Kerstdiner. 
Met familie en vrienden bij elkaar. 
Eigenlijk te veel, daar zitten we niet mee. 
 
Die armoe zaaier overdenkend al nagelbijtend. 
Zich nestelt in vochtig karton om te slapen. 
Overdenkende zijn armoe en zachtkens dreinend. 
Weet niet of hij van armoede of slaap moet gapen. 
 
Overdenkend het weer des afgelopen jaar. 
Was wel iets minder warm zo is gemeten. 
Deskundigen en politici krakeelden zo met elkaar. 
Dat de weergoden ze met regen hebben uitgezeken, 
 
Het klimaat gaat almaar zo het wil gaan. 
Over denkers te kust en meer nog te keur  
Vele goden zijn uit angstdromen op gestaan. 
En gaan met foute conclusies van deur tot deur. 
 
In zo een jaar, 2023, dat nu gaat overlijden 
Met twee oorlogen, welke niet zijn te stoppen. 
We kijken TV naar mensen die moordend strijden. 
We kijken met zwijgende apenkoppen. 
 
Overdenkend wordt in herinnering gebracht. 
De industrie over e e n kam geschoren.. 
Zijn rokende schoorstenen. Moeten ontkracht. 
Is vooral bij de nieuwsmedia te horen. 
 
Al sidderend vooral sudderend sluiten wij de ogen. 
Dat al dit onheil aan ons voorbij mag gaan. 



Dan blijven wij welgedaan en opgetogen. 
Het fossiele met de boeren naar de maan. 
 
Rustig na denken na de Kerst, een idee. 
W.O 2 we waren totaal verwoest, echt kapot 
De Geallieerden en verzet zaten er niet mee. 
En redden ons, we kwamen er weer bovenop. 
 
De industrie ontpopte zich tot zeer grote klasse. 
De mensheid meeslepend in tomeloze welvaart. 
Door milieu verandering geraakt in een impasse, 
De wereld werd uit sluimer op hol gemaakt. 
 
De wereld is en zal vooreerst niet vergaan. 
Zelfs voor de mensheid meer te winnen dan verliezen. 
Er reizen nieuwe perspectieven op de te gane baan. 
Het nadenken laat je volgen door een eigen analyse. 
 
De zeespiegel kan wel drie meter stijgen. 
Dat kunnen wij aan door onze kennis en industrie. 
Als we niets doen verzuipen 10 miljoen mensen. 
Door bezuinigen wordt het geld gemaakt. 
 
De boeren hebben eeuwen gezorgd voor voedsel.  
Tevens voor de natuur, jaar tot jaar uur tot uur 
De vissers weten hoe te gaan, kom aan kom aan. 
Zij moeten weer aan het vissen gaan. 
 
De hoogovens dicht; duizenden verwante arbeiders achter de geraniums. 
Shell dicht Ziekenhuizen kunnen sluiten, vanwege stop grondstoffen en 
gereedschap. 
Er wordt door overheid, universiteiten bedrijven aan oplossingen voor 
gevolgen van de klimaat verandering’. 
De niet begrijpende dwarsliggers, vastgelijmd op de A 12 en A10 hebben 
geen weet van natuur en de kracht daarvan. 
Er zal een Delta plan van ongekende grootte en kosten ons overkomen.  
Een kwestie van jaren.  
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