Non Solus 5 november 2023
Decennia in verleden.

Ertis neuring in Nieuwerkerk aan den IJssel. Er is een
jubileum op komst.

Een tinnen jubileum wel te verstaan. Deze Non Solus wordt
geheel daar aan geweid.

Vroeger niet zo erg lang geleden.
Jubilea vergleden als feestelijkheden.
Bekend en herinnerend aan namen.
Vinden wij er wel;’78 stuks tezamen.
Dit decennium, zetten vrijwilligers de schreden,

op een bijzondere en lange weg te weten;
“Camino’, Santiago de Camp Stella, geheten.
Van hier tot Santiago met hindernissen te voet.
En waarbij men met zich zelve conventies moet
sluiten met de eigen psyche, bloedblaren en zweten,

Decennia worden door tien jaren omsloten.
Het decennium heden, waarin ons Camino is ontsproten.
Het als tinnen jubileum gevierd mag worden.
Tin; "kracht en betrouwbaar”, gemeld op|[ tinnen borden.
Tin is en wordt voor de eeuwigheid gegoten.

Centrum Camino is een inloophuis voor inwoners van de gemeente Zuidplas en regio die
leven met kanker, hun naasten en nabestaanden. Wanneer je met kanker geconfronteerd
wordt krijg je te maken met veel onzekerheden, verdriet en vragen. Centrum Camino is
er om je te ondersteunen bij het omgaan met wat er allemaal op je afkomt. We bieden
een luisterend oor en een plek waar je met gelijkgestemden contact kunt hebben, een
plek waar je jezelf kan zijn, los van alle medische ballast. Je bent welkom als je zelf ziek
bent (geweest), maar ook als iemand in je omgeving kanker heeft of daaraan is
overleden. Hoe wij dat voor de komende jaren vormgeven vindt u in ons beleidsplan
2021 -2023

Sonnet

Voor en bij het tinnen jubileum van Camino.

Ere zij ere, dat het 10 jaren Camino kon geworden
Geen loze niets zeggende naam op tinnen borden.
Wel een instituut door vrijwilligers bedacht.


https://www.centrumcamino.nl/wp-content/uploads/2021/07/beleidsplan-2021-2023.pdf
https://www.centrumcamino.nl/wp-content/uploads/2021/07/beleidsplan-2021-2023.pdf

En grootser en meer werd dan eerst werd gedacht

Drie vrijwilligers, diep met leed van anderen begaan
Meenden ten stelligste dat moet en daar gaan wij tegen aan.
Zij brachten een huis en vele vrijwilligers te samen.
Onder de naam Camino en verder geen namen.

Tien jaren, in een tinnen jubileum zijn verankerd.
Met het gevecht tegen de gevolgen van kanker.
De gemeenschap heeft u, vrijwilligers wel zien staan.

Tin staat voor kracht en eeuwigheid is allengs bewezen
Dat oude en nieuwe vrijwilligers de komende jaren.
De gezamelijke krachten voor het ‘Camino’ mag blijven geven.
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