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Dilan Yeswilgóz elders. 
 
Lezers  met respect, 
Aan het einde des jaar gekomen. 
Werd een ieder plotsklaps overvallen. 
Wilders begon met scherp te knallen. 
De coalitie liet traantjes stromen. 
 
Bij geweld word ik gekweld met dromen. 
Verstoren de noodzakelijk slaap. 
De coalitie staat nu letterlijk voor aap. 
Hoe is het gelukt ’t zover te laten komen. 
 
Mijn droom geeft naast gedonnertwetter. 
Een zuiver beeld wat dees week geschiedde. 
Rutte uitgespeeld en niets anders te bieden. 
Dan een orakel met onervaren gekwetter. 
 
Ik wandelde in Leiden en zag 
Een oude man die een man begroette. 
Wat zouden die twee daar samen moeten. 
Zij smoesden veel zonder gelach. 
 
Ik zag in een flits een bekend gezicht. 
Ik weet zeker dat Thorbecke daar stond. 
En hoorde wat hij van de verkiezingen vond. 
Ik vertel het u in het volgend gedicht. 
 
Ik had gehoopt dat Mark terug zou gaan. 
En Dilan niet voor de leeuwen had geworpen. 
Misschien voor wethouder in één onzer dorpen. 
Rutte voor de klas dan had hij het goed gedaan. 
 
Thorbecke gaat verder als liberaal en helder. 
Zij hebben mijn colleges geen zins begrepen. 
Hadden de kneepjes van sturen nooit kunnen weten. 
Blijf niettemin, stuur beiden naar elders. 
 
Wat mij bij het ontwaken nog overkwam. 



Ikzelf was in mijn droom die oude man. 
 
 
Nicolaas Overbeeke                        Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
WWW.NICOLAASOVERBEEKE.NL  
 Op de column, ‘Non Solus’ kunt u reageren in positieve of negatieve zin. 
nicolaas.overbeeke@gmail.nl. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.nicolaasoverbeeke.nl/

