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Het voorzetsel Te.

Moeders, mama 'geheten, uit de vroegere jaren, mijn lagere school jaren en
het soms voortgezet onderwijs, de jaren 1936 tot 1946 waren stille zij-
instromers.

Veelal moeder van grote gezinnen overhoorden zij het huiswerk van de
kinderen die leeftijdgebonden dezelfde stof in de leerjaren opdeden.
Leergierige moeders voerden het gedisciplineerde overhoren, met
tegelijkertijd zelfstuderend succesvol uit.

Zo legde mijn moeder het voorzetsel; “Te”, uit met de waarschuwing; “Te
mijden bij de volgende woorden”,

te groot, te klein, te lang, te kort, te dik, te laag, te hoog, dat zijn geen goede
woorden. Overal waar te voor staat is fout behalve tehuis en tevreden.

Een aardig al lang bestaand waarheid idee waarvan de conclusie over het
niet goed zijn van de woorden met het voorzetsel te... betrekkelijk is.

In Nederland zijn er vele zaken niet goed. De oplossingen worden door
grote groepen mensen verwacht van de overheid. De overheid bemoeid zich
in details met de veel voorkomende problemen. Ik geef tien actuele
problemen en zal het samen met het voorzetsel trachten te duiden.

1 Koopkracht. Te laag. Te hoge inflatie.

2 2. Asielcrisis. Te veel asielzoekers. Te lange procedures.
3 3.Energiecrisis. Te hoge energie prijzen.

4 4. Stikstofcrisis. Te hoog stikstof percentage.

5 5. Wooncrisis. Te weinig woningen.

6 6.Klimaat. Te hoge temperaturen

7 7.0orlog in Oekraine. Te veel vertrouwen in dictaturen.

8 8.Toeslagenaffaire. Te veel ambtenarij bureaucratie.

9 9. Coronacrisis. Overvallen.

10 10. Groninger gas. Te royale begrotingen.

Opvallend is in de laatste decennia dat de overheid van ministers tot ambtenaren
zich overal mee bemoeiden Dit is vooral bij de boeren te zien aan ; De overheid
dwingende verhoging productie en daardoor groei en investeringen
aanzwengelt Afhankelijk van de partijpolitiek met het boerenbeleid jojoot. In
gegeven door het werelds paniek klimaat beleid denkt klimaat te kunnen maken.
De percentages stikstof jojoén met de wetenschappers mee die het gedrag van
het stinkstof in de atmosfeer niet eenduidig kunnen verklaren. Het boeren
verstand heeft bij de burele leken afgedaan die menen door boeren uit te kopen



het probleem op te lossen. Het gevolg daarvan is dat de boeren lekker zitten te
wachten en we de rijken weer een stukje armer worden want het overheidsgeld is
op. Laat ook dit de boeren zelf regelen en zelf besluiten tot faillissement. Vroeger
regelde boeren zelf hun bedrijf en beslisten over diversiteit of afschalen, Vroeger
stopten boeren met hun bedrijf , werden camping bedrijven of verkochten de
business.

Universiteiten hebben alleen nog wetenschappers onder het dak die geen advies
maar het beleid dicteren. Wetenschappers worden overschat en durven de
twijfels van hun uitspraken niet te publiceren dan wel publiek te maken.
Wetenschap bedrijven is vandaag hosanna en morgen kruist hem!

Vroeger regelde boeren zelf hun bedrijf en beslisten over diversiteit of afschalen
De pers doet aan schaalvergrotingen strooit te vaak met viuchtige gemiddelden.
De voorlichting over de problemen door overheid en pers is te slecht en te vaak
abominabel overtrokken.

Te huis en te vreden kunnen zeker bijdragen door de boert aan zijn keukentafel
met zijn boekhouder zaken te laten voor bereiden en zaken doen., Huiselijk zoals
vroeger en bovendien vriendelijk

We zijn met te veel op deze aardkloot. Om te eten en een eenvoudig te leven
hebben we juist meer boeren en bedrijfsleven nodig. Met maak en
kwaliteitscertificaten.

Waterland

Neem Hollands boer zijn guldens af,
Zijn centen en vierduiten;
Dan houdt hij nog zijn vette klei
En staat er bij te fluiten.

Neem Hollands boer zijn landen af;
Dan houdt hij nog zijn water;
Daar maalt hij toch weer land uit op,
Wat vroeger of wat later.

Neem Holland al zijn dijken weg
En laat het onderloopen;
Geen nood: elk kaasboerinneke
Gaat visschersnetten knoopen.

Neem Holland al zijn boomen weg
Zijn wilgen en zijn peppels;



Dan ruischt nog Hollands windezang
Door ‘t riet van sloot en greppels.

Maar neem je Hollands water weg,
Zijn plassen en zijn vaarten;
Dan is mijn land geen Holland meer,
Al staat het op de kaarten.

Dan wordt het duin een woestenij,
Dan dorren al de weiden,
Dan gaat mijn mooie Holland dood,
Omdat het dorst moet lijden.

Johan van Meurs (1888-1945)

Nederlanders verliezen het vertrouwen in onze politiek.
Is dat terecht? Ik weet wel zeker.
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