
Non Solus                                                   1 oktober 2023 

1) Matineeconcert Meander. 

Lezers, met respect, 
 
Vandaag de eerste zondag van de maand mochten wij als bejaarden  in het 
prachtige Meander voor de negende maal het matineeconcert meemaken. 
Aangeboden door de Stichting vrienden van de Meander in samenspel met 
de muziekschool MOZ-art te Nieuwerkerk. Het concert werd uitgevoerd 
door het symfonisch blaasorkest Da Capo(vanaf het begin) onder leiding 
van Dominique Capello. 
De bezetting geef ik u eerst:   
7 klarinetten – 1 hobo-    5 fluiten- 1 basklarinet- 2 altsaxofoons- 1 
tenorsaxofoon-1baritonsaxofoon-1 cello-1 bastuba- 1 hoorn-3 trompetten- 
3 trombones-2 slagwerkers.  
Het programma: 

_  I will follow him- arr. Jan van Kraeydonk 
_  West Side Story- Leonard Bernstein/ arr. Jay Bocook 
_   Danse Macabre-Michael Story 
_   Peer Gynt Suite- arr. Charles Sayre 
_  The Happy Ciclist – Ted Huggens 
                          Pauze                                                                                  
_ The final countdown- Joey Tempest / arr. Ron Sebregts 
_  Concerto d’Amore- Jacob de Haan 
_  Latin Favourites- arr. Peter Kleine Schaars 
_  Vera Lynn ,  Forever- arr. Willy  Hautvast. 
 
Een Sonnet ter ere van dit fantastisch orkest , Da Capo. 
 

De wereld is nog niet ten onder, wel veel gedonder. 
Gelukkig is er veel muziek om ons heen. 

Muziek gemaakt door muzikanten, zeer homogeen. 
Met blaas instrumenten, overkomend als een wonder. 

 
Dit orkest met cognitieve ingestudeerde vaardigheden. 
Het vinger en hand bewegen als eenheid met het brein. 

Waarbij het cognitieve der dirigent anders mag zijn. 
Een muziek tempel deed ontstaan die wij mochten betreden. 



De eenheid tussen het brein de handen en monden. 
Ontstaat na studie en een eindeloos geduld. 

Een kunst waar kunstenaars al eeuwen voor stonden.*) 
 

Wij waanden ons in de Meander als in de hemel. 
Met Da capo muzikanten in Engelen kleding gehuld. 

Aan hun instrumenten een gouden klepel, 
 
*) Bij kunstenaars denken aan muziek schilderen en tekenen. 
Cognitieve training is weer in en wordt vooral uit gevoerd bij fysiotherapeuten bij 
val preventie. Bewegingen oefenen met het brein en lichaamsdelen. 

 
Zij die ook fantastisch zich in de muziek konden vertalen. 
Zij, met de leidende of begeleidende blaas instrumenten. 

Hun passie en kunnen voor ons uit konden venten. 
Hun muzikaliteit was niet met goud te betalen. 

 
Dank je wel muzikale geweldenaren. 

Dank je wel Muziekschool MOZ-art voor de keuze uit het meer populaire. 
Dank je wel Vrijwilligers van de stichting, ’Vrienden van de meander”. 
Dank je wel de medewerkers van het restaurant dat het weer mogelijk 
maakte onze door de muziek opgewarmde lijven met een drankje te 

verkoelen. 
 
 
Deze Non Solus heeft drie delen. Ik meende het gevoelen bij het concert als eerste 
te verhullen. Het tweede deel dat over de tweede kamer handelt mag voor de 
tweede kamer leden een voorbeeld zijn hoe er onbeschoft met elkaar wordt om 
gegaan. Zij doen er verstandig aan om gelijk de kustenaars cognitieve trainingen 
op te zetten. Training tussen brains en spraak. 
Het derde deel als laatst verantwoord hoe het cognitieve in deze Non Solus acte the 
presents heeft gegeven 
 

2)Het tweede  kamer klimaat. 

Lezers, met respect, 

Ik droomde over een koninklijke admiraal. 
Een wijze onderwijzende man met een blik van staal. 

Zijn leiderschap nodigde geen nader verklaren. 
Hij koos 41 vooraanstaande super ervaren, 

veel kennis, betrouwbaar gelovend, in die admiraal. 
 

Er stond zijdelings der admiraal een snotterende man. 



Zijn CV verhaalde van leider naar lijder van; 
“Een open baarlijk ter ziele gebracht CDA brengt naar het graf”. 

Bij zijn lijderschap de admiraal een schop in het kruis na gaf. 
Europa zich nu af vraagt of het niet zonder die snotteraar  kan. 

 
Mijn droom bleek verleden en toekomende tijd. 

Inhoudelijk gekoppeld aan de al jaren durende strijd. 
Tussen Roomsen Hervormden en Gereformeerden. 

Eenheid uitstralend zoals God hen leerden. 
Maar ieder voor zich de eigen politiek bereidt. 

 
Wij beleven met elkaar dat in Europa weer. 

De democratie vermoord wil worden keer op keer. 
Door Poetin en vele populisten zoals wij echt wel weten. 

Maar de laatste oorlog al weer waren vergeten. 
De veelheid partijtjes geven de ego’s feilloos weer. 

 
De secondanten van de admiraal staan in het gelid. 

Een geweldig parlement als Nederland zo iets bezit. 
Met een tweede kamer van niet meer dan 100 leden. 

Een kabinet zonder regeer akkoord zoals heden. 
Een kabinet dat exact vier jaren zit. 

 
Voor hen die hier leiding aan mogen geven en leiding mogen ontvangen. 
U een kamer klimaat wil en mag scheppen gebaseerd op het volgende uit 
een Engels gezegde. Eerst de Nederlandse tekst; 

                                             Zachte vrede en rust. 
                                       Gentle peaceful and quiet. 

3)Tekenen en Schilderen. 
Lezers  met respect. 

Ik ben lid van een schilder club georganiseerd door de stichting Boskoop 
creatief. Bij het programma hoort ook het tekenen waar allerlei technieken 
aan de order komen, te denken aan, perspectief en cognitieve trainingen. 
Het cognitieve is afkomstig uit de gedrag psychologie. Dank zij de docent 
Hans Verbeek, die vorige week een cognitieve training heeft gestart 
ontstond deze uitgebreide Non Solus. 
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