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Gevleugelde tijden. 

Weer een week, zomaar ineens voorbij, bij alles gepropt wat al voorbij was, in 
de hutspot dat verleden tijd heet. Het gevoel dat bij al dat snelle voorbij 
gaande naar die verleden tijd, juist het gevoel van tijd gemarkeerd met door 
ons zelf opgepepte snelle tijd.  Voelt ons steeds meer als snel, snellere tijd. Mijn 
gevoel en ervaring over de steeds snellere tijd lijkt mij de laatste jaren niet 
meer leeftijd gebonden. 

 

Onze steeds meer reuriger tijden. 
Waaronder velen lijden. 

Spoeden voort met vleugels. 
Lijken niet getuigd met teugels. 

Opdat wij die tijden kunnen leiden. 
 

Oud of jong of in één daar tussenliggende stadia van karakterologische 
ontwikkeling, is het goed steeds meer te beseffen dat twee belangrijke stadia, 
van belang blijven; ten eerste, wie ben ik, waar kom ik vandaan en ten tweede, 
waar ga ik heen, waar en wat is mijn eindpunt. 
 

Neem je tijden  vooral te baat. 
Beter te vroeg dan te laat. 

Met; “tijd en de vlijt” te Leuven. 
Naam gegeven als studenten leuzen. 

Tijd genoeg is altijd te laat. 
 

Tijd gewonnen veel gewonnen. 
Het garen werd op tijd gesponnen. 

Neem je tijd altijd te baat. 
Te vroeg is beter dan te laat. 

“Geen tijd”, is makkelijk verzonnen. 
 

Je staat naast een snel stromende rivier. 
Daarbij de horizon in het vizier. 

Stel,. het riviertje onze snelle tijd verbeeldt. 
                                 En je de volgende vraag krijgt toegespeeld. 

Ligt de toekomst stroom op- of afwaarts van deze rivier? 
 

Je zegt natuurlijk met de stroom mee.  
Stroom afwaarts misschien wel naar zee. 



Fout…Kijk naar de vissen,  zwemmende opwaarts. 
Waar het voedsel in hun bekken wordt vergaard.  
Zwemmend vechtend overleven als in defile s.  

 
Laat je niet mee sleuren maar ga het gevecht aan met de tijd, ook om te 
overleven, onze toekomst ligt stroomopwaarts, die ook wel eens niet zo vlug 
gaat als wij wel zouden willen. 
             

Met vakantie geweest of bezig zijnde, of nog te gaan. 
“Vakantie is een omweg(getje) naar huis”. 

 
De aardige vraag over de toekomst is van de Italiaanse schrijver Paolo Cognettie. 
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