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Nep- Sagen- Legenden.  

Het schrijven van verzonnen verhalen om mensen op een verkeerd spoor te 
brengen is niet alleen van deze tijd. 
Verhalen als volksverhalen werden geboren als antwoord op niet begrepen 
gebeurens wonderen gelijkend en werden verklaart als een soort van 
pseudo wetenschap. Zelfs wonderlijke gebeurens in de loop der jaren, in de 
loop der eeuwen, waren deze zogenaamde verzonnen verhalen als een echt 
volksverhaal voort blijven bestaan. 
Ik verzamel dit soort verhalen en heb daar een aardige verzameling van. 
Helaas miste ik een verhaal dat iemand mij vroeg en ik hem niet kon 
bezorgen. Het betrof een Vlaams volks verhaal over het ontstaan van de aap 
Ik was gelijktijdig mij aan het verdiepen in ChatGPT en dacht Dat ga ik met 
GPT regelen. Tevens gedacht het moeilijk te maken en dus niet een verhaal 
maar een gedicht te genereren. Zo gezegd zo gedaan. De vraag aan de 
zoekmachine  ; bing.com/chat, inloggen met een Microsoft-account gaf rare 
resultaten Google ging beter, wel met wat taalfoutjes, Het blijkt dat er een 
volksverhaal bestaat in het Vlaamse Brabant,  
Zie hier het resultaat. 
“Hoe de eerste aap ooit in de wereld gekomen is”. 
 
Onze Lieve Heer en St Pieter gingen steden en dorpen af en droegen tot 
steun ene ijzeren stokstaaf. Die stok kwam eens te pas en dat gaat ge nu 
horen. 
 

Zij kwamen eens bij ene sloot. 
Die was voor hunne doen wel groot. 

Sint Pieter wipte gezwind tot de andere kant. 
Kom maar voort Meester, niets aan de hand. 

Ons Lieve Heer viel in het water wel niet, de stok was wel verkloot. 
 

Kom maar voort Meester sprak onze Sint 
Pieter, ik verweet dat ik ene smidse vind. 

Kort moesten zij gaan eer zij bij ene smis kwamen. 
Meester zei de Goede God zie ons samen. 

Repareert gij mijn stok zodat ik mijne steun hervind. 
 

De norsche smis bromde; “Geenen tijd”. 
Het is toch zo geenen  werk zei St Pieter, eene kleinigheid. 

Geenen tijd bromde de smis gestoord. 



Kom Pieter, zei ons Lieve Heer, We gaan voort. 
De smis is ons geenen dienst bereid. 

 
Zij ontmoetten verder een stokoud vrouwken. 

Gedag ons Lief Heer, mijn naam is Bauke 
.Gij zijt vermoeid kan ik voor beiden iets betekenen. 

Ik help U graag en zal  U geenen frankjes rekenen. 
Sint Pieter vertelde het relaas aan het stokoude vrouwken. 

 
Luistert Heilige Vrienden, sprak het oudje, keere U weder 

tot den smis en noem hem; “Meester Bovenmeester”. En zet u neder. 
Geloof mij hij zal u dadelijk gaan helpen en eren. 

Also deed ons Lieve Heer, en de smis begon te repareren. 
De smis was geschrokken van ons Lief Heer en beleefder. 

                                                                     
In een omzien was het werk door de smis afgedaan. 
Ons Lieve Heer betaalde en met stok verder gegaan. 

Niet eerder dan na het vrouwke Bauke had beet genomen. 
En haar een poosje boven het vuur gaarder liet stomen. 

Een spreuk en Bauke was in eenen schoonen jonkvrouw over gedaan. 
 

Oh, gaat dat zo, dacht de norse hoovaardige smis. 
Ik heb een schavijn van een oud wijf dat nu boven is. 

Komaan,  komaan, laat ik haar nieuwer maken. 
Zo gedaan, zo gedaan, niets gebeurde wel een hevig kraken. 

Zijne doodversletene echtgenoote restte als treurnis. 
 

De kwaadaardige smis geraakte in paniek en opgewonden. 
Rende naar het buiten en heeft Pieter en Ons Lieve Heer gevonden. 

Help mij Oh Heilige Ons Lieve Heer ende Sint Pieter. 
Mijn lief oude vrouwke is naar de sodemieter.  

Ik miste de spreuk en heb haar nog erger geschonden. 
 

Terug in der Smidse, Ons Lief Heer had de schavuit in de gaten. 
Begon de resten van ’t smisvroukje te smeden, niet praten. 

Plots zette onder grote belangstelling Ons Lieve Heer. 
Met enige spreuken op de grond van de smidse zijn werstukgens neer 

En zie Hij had de eerste aap ter wereld in de smidse gelaten. 
 

Zo zien we dat nieuws of bekend worden van wonderen ons anders doet en 
gaan denken. Niet de altijd nog onbegrepen schepping verhalen. Of de niet 
zichtbare verhalen van Darwin. Nee rechtuit is ere iets gemaakt in een 



eenvoudige smidse. Voor ons gewone mensen. Ook ons rechtsvaardigheid 
gevoel wordt geaaid door de straf welke door ons Lieve Heer in het bijzijn 
van Sint Pieter aan de hoovaardige smid oplegt. Deze mooie voorbeeldige 
sagen kunnen alleen maar in het Vlaamse Brabant geboren worden. 
De U. Leuven. staat borg voor de echtheid. Hoedt u heden  ten dage voor 
Fakenews. 
Het gehele verklaren en data zoeken van mijn vraag speelde zich in de 
Universiteit van Leuven af. Er werd ook een contact adres af gegeven van 
Elien van Asch met felicitatie voor Dinsdag haar verjaardag. 
 
En voor ons aller Elien een fijne mooie verjaardag. 
 
Nicolaas Overbeeke                                          Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


