
Non Solus                                                         28 mei 2023 

Menselijkheid. Ren 仁 ( Chinees ) 

Ik leerde veel van mijn eerste baas(1944 – 1952) over het werk 

en……sagen, mythen, muziek, Griekse en Chinese filosofen. Hij stimuleerde 

vooral de Chinese Confucius. 

De invloed van Confucius in China en landen in Oost Azië is zeer groot 

geweest en nog. Confucius heeft geen deel aan een Hoger Opperwezen of 

aan een innerlijke ziel van de mens. Hij was geïnteresseerd in de 

verhoudingen van de mensen onderling Dus de ethiek. Hij adviseerde na 

verguizing zes aandachtspunten aan keizer en overheidsdienaren. Zo daar 

waren: 

1) Ren, Menselijkheid, 2) Xiao, Kinderlijke gehoorzaamheid. 3) Yi, 

Rechtvaardigheid. 4) Li, Fatsoen. 5) Chung Trouw. 6) Shu 

Wederkerigheid. 

Eerder schreef ik hierover in mijn Non Solus van 19-26 maart en 9 april 

2023. 

Bij het beëindigen van mijn werkzame leven, door pensionering maakte 

ik de balans op over de kwaliteit van de verhoudingen met mijn directe 

bazen. Ik gebruikte daarvoor de maatlat van Confucius nr. 1 de 

menselijkheid. In het bijzonder het wederzijds respect. 

Feitelijk door verwijzing van Neurdenburg, en die ook nog als beste uit 

de vergelijking kwam. 

Mijn sonnet voor Confucius; 

Hier is menselijkheid een Confuciaanse deugd. 

De eerste uit de zes gulden regels. 

Regels welke al 2500 jaar zijn .verzegelt. 

Soms worden vervloekt ,soms worden verheugt. 



Dees deugd omfloerst verhoudingen der mensheid. 

Niet slechts het belang van één persoon. 

Meer dan de natie waar ik woon. 

Respect bij elke voorkomende gelegenheid. 

 

Lijkende dat menselijkheid de weg kwijt is. 

De mensheid niet wetend wat respect betreft. 

Een mensheid dwalend in hel en verdoemenis. 

 

Godlof, Confucius hamert op wederzijds respect. 

Zijn goede regels aan ons blijvend te verhalen. 

Wij het willens en wetens ook hebben toegezegd. 

 

Het terugkomen op de eerder gepubliceerde Non Solus heeft voor mij een 

bijzondere, zelfs buitengewone reden. Die wil en moet ik zelfs met u delen. 

Het jaar 1989 begon mijn pensioen. 

60 jaren oud weg uit het werkers legioen. 

Kreeg tijd een kwalitatieve balans te schrijven. 

Over mijn bazen in diverse bedrijven. 

Met een scherpe pen, een pen als een harpoen. 

 

De lange rij van 34 zeker wel aardige mensen 

bleven er 5 die voldeden aan mijn goede baas zijn wensen. 

Eén daarvan als beste , en 33 hadden verloren. 

De beste was Neurdenburg van J.E, Stork Ringventilatoren. 

Te laat, hem te bedanken voor zijn integrerende cadensen.(* 

 



Ik onderscheid drie fasen in een normaal leven 

Onvolwassen en puberaal gedrag van 0 tot 30 jaren. 

Volwassen worden, van 30 tot 60 jaren. Jezelf niet sparen. 

Rijpend en tijd vullend wijsheid vergaren, van 60 tot 90 jaren. 

Verstand en veel geluk nodig deze fasen te overleven. 

Boven die 90, je vermeende wijsheid beschrijven. 

Met hoop in een veranderende wereld er even nog bij te blijven. 

En nadenkend over het goede uit je werkzame leven. 

 

Bij mijn 90ste jaar schreef ik met hulp van Cindy zowaar . (** 

Een boek waarin mooie en moeilijke belevenissen bij elkaar. 

Bovenal gewijd aan mijn nu overleden geliefde. 

Wij samen navigerend ons levenspad doorkliefden. 

Het boek, “ Non Solus”, plots na 4 jaren klaar. (*** 

(* Cadensen Kleine stukjes muziek door de dirigent naar zijn believen in 

een compositie wordt ingebracht. Neurdenburg bracht bij zijn leidinggeven 

binnen de bestaande regels vele eigen onverwachte oplossingen en 

antwoorden. 

(** Cindy de dochter van mijn jongste zoon Nico en mijn dochter Inge. 

(*** Het is een familie boek geworden voor familie goede vrienden en 

kennissen. 

Nu 22 mei 2023 het boek Non Solus overhandigt aan Zehnder, voorheen J.E. 

Stork ventilatoren: 

Mijn sonnet voor: 

 Johannes Neurdenburg van J. E. Stork Ringventilatoren 

Dorien Terpstra en Hendrik Jan de Wilde, directie Zehnder, voorheen 

Stork. 



De meetpunten bij Neurdenburg als leider, 

Menselijkheid en wederzijds respect als kunst. 

Niet op gelegd als soort van gunst. 

Wederzijds het respect zonder gemeier. 

 

Dorien en Hendrik, de leiding van Zehnder. 

Borg voor Friese en Twentse achtergronden. 

Hoe hebben die twee elkander gevonden. 

Beiden geboren met een respectvolle menselijke zender. 

 

Wat een ontvangst op die 22ste mei. 

In Zwolle in één der Zehnder bedrijven. 

Ik had graag nog langer willen blijven. 

 

Jurriaan Engelbert Stork nu blijvend gedenken. 

Oorlog, bedrijf starten, zijn leven gegeven en medemensen redden. 

Ik zal hem blijvend mijn vrije leven gedenken en vereren.. 

 

Dank je wel Tineke, voor de perfecte organisatie en ontvangst. 

Dank je wel Jan, Ondanks de problemen met vrouwlief was je er bij. 

Dank je wel Wim, oud Hagenaar of we elkaar jaren kenden, 

Dank je wel Nico, mijn zoon. Dat jij dit bezoek voor mij mogelijk maakte. 

Dank je wel Dorien voor je gastvrijheid en leiderschap. 

Dank je wel Hendrik Jan voor het openbaren van je pracht bedrijf. 

Leiding geven aan dan weer exploderende, dan weer imploderende 

bedrijven. Deze taak volbrengen met maximale winst om te overleven en 

sociale verlangens te kunnen uitvoeren. Dat vraagt meer dan 100% inzet, 



dat vraagt liefde voor dit vak en voor de medewerkers wiens 

rolverwachting van de leiding nooit zal veranderen. 

“Rechtvaardigheid en hoop geven. Hoop bij elke verandering van groei en 

de weg naar een eventueel einde”. 

Dorien en Hendrik jullie voldoen daar ruimschoots aan. 

 

Op de foto; Van links naar rechts. 

Jan van der Wijngaard Stork Junostraat den Haag. en Zwolle 

Nico Overbeeke Stork Waldorpstraat Junostraat den Haag. 

Dorien Terpstra Zehnder directie. Zwolle 

Wim Tupker Stork Junostraat en Zwolle 

Hendrik Jan van de3 Wilde Zehnder directie Zwolle 

 

Nicolaas Overbeeke                                    Nieuwerkerk aan den IJssel 


