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 15 mei 2023 
De 15de mei met bijzondere herinneringen dit jaar. 
Werd door Elsevier week, mij in geprent zowaar. 

Die dag was het 375 jaren geleden 
de 80 jarige oorlog in eeuwigheid werd verleden. 

De vrede van Múnster was eindelijk daar. 
 

Het grootse jaar, baart groter dan grootse vrede. 
Traden volkeren in Europa zielstevreden. 

Na twee jaren van zachte en  harde diplomatnieën. 
Lag het arm geworden Roomse Spanje op de knieën. 

De lage landen het hete ijzer verder gaan smeden. 
 

Voor de Friedenssaal in het stadehuis te Múnster 
Hangt onze driekleur fier en vast, jazeker daar gunder 

Historicus Jacco Pekelder director Zentrum 
Fúr Niederlandse Studiën, houdt zijn oratie ,  die datum. 

Niet in der Wilhelms universiteit maar in het haus der Niederlande, 
ook daar gunder. 

 

15 mei 1940. 
Generaal Winkelman maakt geslagen bekend, 
dat Nederland de capitulatie heeft getekend. 

Ieder heeft onze driekleur snel geborgen. 
Niet wetende voor 5 jaren verborgen te zorgen 

5 lange jaren was niet op gerekend. 
 
Onze vlag, onze driekleur gestreken .voor de nazies 83 jaar geleden. 
Onze vlag, onze driekleur gehesen in Duitsland, in het heden. 

 
De driekleur wapperde op onze Koningsdag met wimpel . 15 mei zonder. 



Wij mogen en moeten onze driekleur hoog als vaandel heffen. De reden 
daartoe is duidelijk als we naar het ontstaan der Nederlanden en het 
synchroon daaraan het ontstaan van onze vlag, onze driekleur in 
ogenschouw nemen. 
1354-1433 De graafschap Beieren voert voor wat de lage landen gaat heten 
een vlag met horizontale banen van rood  wit   en blauw in. 
1787 De Utrechtse Staten besluiten tot de kleuren oranje  wit  en blauw. 
Voor het slecht herkennen van de kleur oranje op zee wordt de kleur terug 
gebracht naar rood. 
1932  Koningin Wilhelmina kondigt bij de wet het rood wit blauw als 
nationale vlag der Nederlanden. 
De vlag werd door de eeuwen al gebruikt. 
 
1848 Onze Monarchie wordt wettelijk in de Grondwet geregeld. 
 
Staatsvorm Nederland 
Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van 
de Koning in de Grondwet staat, ook wel constitutie genoemd.  
In de Grondwet staat dat de Koning samen met de ministers de regering 
vormt. De Koning is het staatshoofd van het Koninkrijk der Nederlanden. 
Sinds 30 april 2013 is dit koning Willem-Alexander.( 200 jaar monarchie) 
Ministeriële verantwoordelijkheid 
Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is. Dat wil 
zeggen dat de ministers verantwoording moeten afleggen aan het 
parlement over het beleid van de regering. De ministers zijn ook politiek 
verantwoordelijk voor de uitspraken en het gedrag van de Koning. Dit heet 
ook wel ministeriële verantwoordelijkheid. Het betekent ook dat de Koning 
niet gedwongen kan worden af te treden. Bij een minister kan dit wel. 
 
Mogen we eervoller met onze driekleur omgaan En mag ons vaandel bij de 
verdere eenwording van Europa hoog gedragen blijven worden. 
Velen zijn vermoord omreden de keus voor onze driekleur. 
Houdt onze vlag en de kerken buiten de staat en politiek. 
 
Ik denk toch niet alleen zo ! Non Solus.   
 
 
Nicolaas Overbeeke                               Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 


