
Non Solus                                       9 april 2023 

Gehoorzaam als kinderen. 

 Het is twee weken in de tijd om terug te gaan en ons nog even te bepalen 
bij en over de grote Chinese raadgever Confucius. Er was een begin gemaakt 
aan het verklaren, naar mijn  ideeën, van de zes bekende deugden van 
Confucius. Zes deugden die bijdragen aan betere en gelukkiger mensen 
De invloed van Confucius in China en landen in Oost Azië is zeer groot 

geweest en nog. Confucius heeft geen deel aan een Hoger Opperwezen of 

aan een innerlijke ziel van de mens. Hij was geïnteresseerd in de 

verhoudingen van de mensen onderling  

Dus de ethiek. 1)  Ren, Menselijkheid,  2) Xiao, Kinderlijke gehoorzaamheid.  

3) Yi, Rechtvaardigheid.  4) Li, Fatsoen. 5) Chung Trouw. 6) Shu 

Wederkerigheid. Lees de Non Solus van 19 en 26 maart. Wat betekent 

vandaag de dag nog; “Kinderlijke gehoorzaamheid”. 

We vieren Pasen. Voor velen feest van de lente, nieuw leven. Aanvankelijk 
meer en meer in de plaats van het Joodse Pesach de bevrijding uit Egypte. 
En het Christelijke Paasfeest met herdenken van de opstanding van Jezus.                                     
De islam kent geen paasfeest, maar in de Koran staat wel een intrigerend 
verhaal over Jezus' kruisiging. Dat zegt wellicht iets over het milieu waarin 
de Koran ontstond.  In de loop der eeuwen is er nog al wat gewijzigd. 
Al ver voor de opstanding kenden westelijke volken al, wat genoemd wordt  
de heidense vuren en lichtfeesten.      
 
Door de eeuwen heen veranderde ook de wijze waarop en hoe nieuwe 
inhoud ontstaat over de heidense vuren en verhalen en over de viering  
wijze van de Christelijke kerken. Het Joodse Pasen blijft nog immer de 
viering van het Pesach. Herdenken van de bevrijding uit Egypte. Dat is de 
lijn duidelijk beschreven in het oude Testament. .  
 
 De Christelijke groeperingen Hebben het Nieuwe Testament omarmt en de 
daarvan afgescheidenen niet gekozen voor de opstanding maar voor de 
vrijheid. De vrijheid van meningsuiting. de vrijheid van onderzoek. 
Onderzoeken als wetenschappers dat gedragen wordt door de genen. Wij 
mensen kunnen in dat opzicht evalueren omdat we steeds onze zienswijze 
over datgene wat ons overkomt willen wijzigen, willen aanpassen. Dat 
hoort zoals geboren wetenschappers. Van een geheimzinnige opstandig 
naar het feest van het nieuwe licht, het nieuwe leven. 



De link van Confucius naar onze moderne tijd, zijn tweede deugdzaamheid 
past niet in onze tijd. Wij, met de wetenschapsgenen in ons lijf hebbend 
willen niet gehoorzamen als kinderen. Vroeger deden wij dat wel. 
De tweede deugdzaamheid van Confucius overboord. Is dat in China ook 
zo?? 
Maar  het Christelijk Pasen heeft een hoofd persoon; “ Jezus”. De 
hoofdpersoon uit hert nieuwe Testament., Het oude Testament een boek 
van oorlogen. Het nieuwe Testament een boek van liefde. 
Het nieuwe Testament waaraan wetenschappelijk geknaagd wordt. Het zou 
zomaar kunnen dat Jezus niet meer dan een profeet was. 
*Lang heel lang geleden  maten wij ons Goden aan. 
*Er waren vele zeer vele Goden. 
*In de loop der eeuwen werd opruiming gehouden onder de Goden. 
*Er is nog één God over, Daar hebben wij het moeilijk mee. 
*Er lijkt een lijn met raakvlakken te ontstaan,  
*Filosofen, zoals Confucius. 
*Profeten zoals in het oude Testament. 
*Discipelen, als volgelingen van Jezus. 
* Bisschoppen, Pausen en Koningshuizen, machtswellust. 
*Maarten Luther, het begin van vrijheid en waarheid. Democratie. 
*Desiderius Erasmus. Grondlegger wetenschappelijk denken. Tolerantie 
*Ramses Shaffy. 
Voor degene in een schuilhoek achter glas Voor degene met de dichtbeslagen ramen Voor 
degene die dacht dat-ie alleen was Moet nu weten, we zijn allemaal samen Voor degene met `t 
dichtgeslagen boek Voor degene met de snel vergeten namen Voor degene die `t vruchteloze 
zoeken Moet nu weten, we zijn allemaal samen  
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Niet zonder 
ons  
Voor degene met de slapeloze nacht Voor degene die `t geluk niet kan beamen Voor degene die 
niets doet, die alleen maar wacht Moet nu weten, we zijn allemaal samen Voor degene met z`n 
mateloze trots In z`n risicoloze hoge toren Op z`n risicoloze hoge rots Moet nu weten, zo zijn we 
niet geboren 
 Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, 
vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder Niet zonder 
ons . 
 
ER is een sterke binding met de liefde voor allen die het Paasfeest op welke wijze dan ook willen 
vieren. Liefde is niet zoet maar;  
Zingen, Vechten, Huilen, Bidden, Lachen,  Werken en Bewonderen. De liefde niet zonder ons. 
Dan zijn we niet alleen.  Non Solus. 
Er zijn velen onder ons, ouderen en jongeren, die het ons zijn missen, zij zijn zonder ons. 
 
Fijn prettig gelukkig zalig Paasfeest 
 
Nicolaas Overbeeke                                          Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 



 

 

 

 

 


