Non Solus 30 april 2023

Koningsdag en voedsel

Wat een prachtige week kan zomaar ingelijfd worden in je leven bij de start
van de 114de dagin hetlopende jaar 2023. In deze barre tijden is het een
goede zaak om prettige dagen of weken in je bagage kluis te bergen en
blijven updaten.

Daar was dees week het Koningsfeest.
T’s goed dat u het nog eens leest.
Los van de vragen rond monarchie.

Het volk snakt naar zo'n feest, als religie.
Rotterdam als nodigende feestelijke stad.
De Oranje familie binnen haar poorten had.
Duizenden en duizenden hebben bewezen.
Hoe de monarchie in Nederland is verweven.
Een pracht feest met aangrijpend concert.
met muziek dans en lied aangrijpend gezegd.
Beter verkleurend dan vergrijzend weggelegd.

29 APRIL 1945
Voedsel dropping voor verhongerd Nederland




Het mag vandaag de dag, 78 jaren geleden.
Vooral voor de Nederlandsche Westelijke steden.
Geen bommen maar voedsel, het manna, gedropt.

Uit de Lancasters, B 017 het hield niet op.

Wij mogen dat in vrijheid nog steeds gedenken.
Aan hen die ons voedsel en vrijheid mochten schenken.
285 vliegtuigen acht dagen keer op keer.

Met voedsel, dat als een zegen daalde op ons neer.

Lancaster Engeland BO- 017 Bomber Amerika

Komt zo met de voorjaarszon een fietsclub binnen getreden.

Fietsclub uit Zevenhuizen.



Wat een land, wat een land
Ons prachtige vrije Nederland.
Een heerlijk land om in te wonen.
H oe is dit alles zo gekomen.
O Nederland O Nederland.
Democratisch in Europees verband
Vijanden staan van niet ver te loeren
Hoe onze democratie te vloeren.

Eens werd gezongen; "Gelukkig is het land”.
De vijand houdt en blijft gestand.
Volgende week mogen wij gedenken.
Aan hen die onze vrijheid wilden schenken.

Ik heb in mijn familieboek : “Non Solus “, in het hoofdstuk de hongerwinter
het hier navolgende gedicht geschreven.

29 april 1945.

Dit wordt de grootste dag van leven voor velen.
Honderden bommenwerpers storten het manna neer.
De ervaring is geweldig en valt als een zegen.
Acht dagen duurden de droppings elke dag weer.
Nederland werd op vijf mei bevrijd.

Na kommer en kwel dat velen mochten overleven.
Met dank aan allen die in deze vrijheidsstrijd.
Hun leven voor de overlevenden hebben gegeven.

Nicolaas Overbeeke Nieuwerkerk aan den I]ssel



