
Non Solus                                        2 april 2023 

 Roods en de muziek  Moz-art. 
 
Mij is een wonder overkomen. Een wonder dat beelden in 
zich draagt om later, veel later als ik er niet meer ben, uit te 
groeien.  
Uit te groeien tot een grote sterke man. Uit te groeien tot een 
lieve man. Uit te groeien tot een creatieve man met liefde 
voor muziek en kunst. Uit te groeien tot een sportieve 
geliefde held. 
Een held die beschreven zal worden in mooie verhalen en 
gedichten. Binnen zeer korte tijd zal een eerste gedicht 
verschijnen. 
Waar gaat dit over ? 
Op zaterdag 1 april is geboren een jongen, zoon van 
Elien van Asch en Robin Overbeeke. Genealogisch gesproken 
is Elien dochter van Hilde Zurings en Luc. van Asch. 
En Robin zoon van  Inge Brouwer en Nico Overbeeke. 
Zij gaven dit kereltje de mooie echte jongensnaam, maar ook 
de lieve naam van TIES. Voor sommigen lezers, dan wel naam 
liefhebbers te herleiden naar Matheus; Mathijs; Thijs; Ties. 
Niets van dat alles. Voor sommigen een uitdaging of 
ezelsbruggetje te spelen met de klinkers. Misschien willen en 
/ of kunnen de gelukkige ouders er kondt aan geven. 

De aankondiging geeft handvatten om TIES al in de 
geschiedenis te plaatsen. 

 



*Het poesje is, zoals een poes van stand betaamt eigenzinnig 
maar hoort , was al, een baasje in hun gezin. 
*Robin de bekende volleyballer, in België Vlaanderen, zeer 
bekend en geliefd. Staat borg voor de begeleiding van TIES 
om een passende sport te vinden. Robin wies roods, met de 
naam Overbeeke gaan tot het jaar 1288. Jan Overbeeke 
Raadsheer van Graaf Lodewijk. 
*Elien het bekende meiske van Robin. Studeerde aan de 
universiteit Leuven. Zij mag het creatieve geweten van deze 
nieuwe Vlaamse familie gaan invullen en vertegenwoordigen. 
Sportief en aimabel in hart en nieren Vlaamse. 
*Uit eindelijk is zij de oorzaak en schuldige voor de geboorte 
van TIES. En er dus in de familie Overbeeke een nieuwe 
Vlaming zijn start gaat wagen. 
*TIES, Genoemd met prachtige talenten in de aanhef van deze 
Non Solus. Geprezen op wat nog niet in vervoering is 
gekomen, Nog op geborgen zijn in de genen, De genen van zijn 
mama en papa. De zijdelings gekruiste genen staan er bij en 
kunnen er alleen naar kijken. 
 

Lieve zeer welkome prachtige TIES. 
Geboren met veel talenten in je valies. 
Weet mijn wensen die ik jou wil geven. 

Geboren zijn uit mijn al lange leven. 
Dat liefde jou begeleid als zwaarste gewicht. 

Dat wens ik jou in jouw eerste gedicht.  
 
Jouw overgrootvader  opa Nicolaas. 
 
De eerste april tweeduizend drie en twintig.  
Het geboorte kaartje is uniek. Het gezin .Elien Robin Ties met 
de poes is werkelijkheid en straalt dat ook uit 
 
  
 
Matinee concert 2 april 20232 Muziekschool: “ Moz-Art”. 
Aangeboden door de :”Vrienden van de Meander”. 



 

 

De strijkstokken geheven. 
Leerlingen van de school Moz-art. 

Brengen muziek tot leven. 
Talentvol van hart tot hart. 

 
Gedragend, bijna een symfonie orkest. 
Optredend genaamd als wereldband. 

Optredens  van zes groepen die opperbest. 
Moz-art als muziekschool steeds beter gekend. 

 
De muzikanten speelden continue vaardig. 

Ondanks variatie in sekse en leeftijden.  
Maakten zij de naam Mozart absoluut waardig. 
leiderschap demonstreerde hoe dit te leiden. 

 
Leeftijden van zeven tot drie en tachtig jaren. 

Openbaarden de kwaliteiten van Moz-art. 
Blazend en tokkelen aan snaren. 
Ontstond muziek voor elk part. 

 
Dank, dank je wel muzikanten, dank je wel. 

Voor dit geweldig gebrachte concert. 
Wij waren blij met deze muzikale carrousel. 

Het was bijzonder, mooi, gevoelig en ook met pret. 
 

 



 
Zie om naar het mooie. 
Wees tevreden en onthoudt het goede. 
Nicolaas Overbeeke                         Nieuwerkerk aan den IJssel 


