
Non Solus                                                     16 april 2023 

Onderschatte waarden. 

Zijn wij nog aanspreekbaar voor waarden. 
Wij simpele en zelf voldane zielen. 

Bewoners op dees aardkloot, onze aarde. 
Met of zonder kwetsbare achilleshielen. 

 
Zeker, zekerder dan zeker op dees aarde, 

Met groeiend in aantallen, de mensen. 
Vinden we waarden bij jongeren en bejaarden. 

Met hebberige of waardevolle wensen. 
 

Tien jaren Koning Willem Alexander. 
Met Maxima aan zijn zijde voor vervolgen zorgt. 

Die de monarchie voort draagt en verandert. 
Met Prinses Catharina-Amalia geborgd. 

 
Te populair, te dicht bij zijn volk gekomen. 
Toch een Griekse vakantie willen genieten. 

Teveel water in de Koninklijke wijn deed stromen. 
Liet daardoor zijn pop. score neerwaarts schieten. 

 
Excuses passen niet bij de rolverwachting 

van klootjesvolk dat afstanden wil bewaren. 
Een    verwachten , wel met achting. 
Die een volk kan leiden en bedaren. 

 
Koning zijn is schaatsen op het meer dat bevroor. 

Hoe meer gewoon, hoe dunner het ijs. 
Dan komt een moment en zak je er door. 

Het besluit van de vakantie was niet zo wijs. 
 

Koning zijn is een functie van hoge waarde. 
Is zeker geen roeping, nog wel in de democratie. 

Dat zich invecht in volkeren op onze aarde. 
Als norm en waarde verdwijnen ontstaat anarchie. 

 
Ik neem afstand van de publiekelijk gemeten waarde 

.En zie terug op mijn voorbije geleden week. 
Ik begonnen ben aan het 95ste jaar op dees aarde. 

Een week vol van blijdschap, liefde, waar ik naar keek. 



 
Voor mijn gevoelen  mocht ik in 94 jaren. 
Veel vreugde, liefde, maar ook verdriet. 
Koesterend met de echte grote waarden 

vergaren en bergen in mijn  steeds vollere valies. 
 

Kinderen, kinderen van mijn kinderen zien. 
Van verre en dichtbij zij gekomen waren. 

En de achterkleinkinderen, die allen bovendien. 
Zo plots naar een oude man mochten staren. 

 
Hoe alles zich wenden laat en keert, 

Schaatst je leven als op een bevroren baan. 
Koester de dichtbije waarden, zoals geleerd. 

Met dik genoeg  ijs, waar je niet doorheen zal gaan. 
 
Door het beleven van mijn leven in de afgelopen week ontstond 
beeldvorming hetwelk ik u niet wil onthouden. 
Ons leven , onze cultuur lijdt onder schijnbare gedaante wisseling. 
-Een Koning die gewoon in zijn volk dichter bij zijn volk wil zijn. 
-Dominees pastoors  die gewoner dan kerkelijke leiders willen zijn. 
-CEO’s die bij de voornamen zich voorstellen aan hun personeel. 
-Overheidsdienaren die zich gewoon, in sportkleding presenteren. 
-Een minister-president in sportkleding op de fiets naar huis gaat. 
-De gen idioterie die ons vrouwen mensen laat noemen. 
-De gen idioterie die ons mannen mensen laat noemen. 
-Ga maar door, alles zal transparanter, zal gewoner dan. 
De publiekelijke rolverwachting blijft echter gerelateerd aan de hogere 
functionarissen. Anders gezegd, er wordt verwacht dat de Koning de Koning 
moet blijven en een CEO de directeur moet blijven. En de Hogere ambtenaar 
de minister of dergelijke moet blijven. Er wordt verwacht dat vrouwen de 
vrouwen blijven en anders zijn dan mannen. Omgekeerd is de verwachting 
evenredig. 
Het gaat vooral om personen met leidinggevende functies. 
Het publiek, de onderdanen verwachten van de leidinggevende:   
 “Dat hij of zij rechtvaardig is en hoop kan geven in moeilijke en zware 
tijden. Hoop bij elke vorm van verandering van het begin tot het einde”. 
Het mag gerekend worden tot een der belangrijkste voor ons verkregen 
waarden in onze groeiende democratie. De vergelijking met het te dunne ijs 
gebruikte ik in 1975 en in 1983 voor een gezelschap jonge academici welke 
klaargestoomd werden voor leidinggevende functies. Daar kwam de Koning 
niet aan te pas.  



 
• De waarschijnlijk door bet ijs zakkende koning werd het toneel op 

gebracht  door Marcia Luyten in de TV documentaire 10 jaar Koning 
Willem Alexander. 

• Marcia Luyten, 
                Economie, cultuur en Wetenschap. 

 Journaliste en televisiepresentatrice 

• De door het ijs zakkende popi Jopie is al bijna 50 jaar oud . De bron 
weet ik niet meer. Beatrix heeft tijdens haar regeer periode 
voldoende dik ijs onder de schaatsen gehad. 

• Onze tijd is een tijd van onzekerheid. Misschien gaan er te veel 
prachtige en zekere waarden overboord. Mag u over na denken. 
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