
Non Solus                                     12 februari 2023 

Het Sneeuwklokje. 

Gedurende 66 jaren in de maanden 
Januari, februari, hield ik mij gaande, 

met ‘t zoeken van strijdende Sneeuwklokjes. 
Die uit de barre ijzige grond van witte vlokjes. 

Torens creëerden, zij houden mij alle jaren staande. 
 

Noemend de eersteling in de slapende natuur. 
De Schepper, al scheppende, geschapen in een uur. 

Of was het Darwin die hier al wandelende liep. 
Niet in misverstane theorieën het klokje herschiep. 
De religie deed stranden vanuit het zoet in het zuur. 

 
 Uit een minuscuul bolletje, een fundament geboren 

als drager voor een uitzonderlijke klokkentoren. 
Water sneeuw ijs en andere obstakels trotserend. 

In schoonheid en majesteit de  Schepping vererend. 
Darwin had in zijn tijd van genen niet kunnen horen. 

 
Sneeuw klokjes zoeken ieder jaar keer op keer. 
De macht van de natuur beleven telkens weer. 

Zij sterven en laten geboren worden. 
Wisselend van weinig naar grote horden 
De Schepper of Darwin zijn er niet meer. 

 
De religie en Darwin naderden in jaren elkaar. 
Maar wonen nog lang niet bij elkaar, zowaar. 
Verwonder je over de wonderen in de natuur. 

Geloven in wonderen dan ius de natuur niet zuur. 
Geniet van de natuur, voorwaar het gehele jaar. 
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