
Non Solus                                          29 januari 2023 

Merck toch hoe Sterck. 

Merck toch hoe Sterck, wij één zijn in werk, 
bij toeval elkander mochten ontmoeten. 

In kleine dan wel grotere groepen. 
Als een raderwerk , sluitend en Sterck. 

 
De vrijheid berovers blijvend beramen, 
hoe de vrije democratie te vermoorden. 

De vrijheid verstoorden eerst met woorden. 
Overgaand in geweld zonder te schamen. 

 
Zing, vecht, huil, bid, lach, en werk, 

voor die genen die torsen de molenstenen. 
Als gegroefde morenen waren verschenen.  (*morenen 

Zoekend de uitgangen, Merck toch hoe Sterck. 
 

Merck toch hoe Sterck, wij één zijn in gewerk, 
elkander gevonden door wilskracht gebonden. 

Door ziekte of ouderdom voor altijd ontbonden. 
Merck toch hoe Sterk, dit vastgelopen raderwerk. 

 
Het verbonden zijn, lijkend aan één gesmeed. 

Beginnend  kort- of langdurend na jaren. 
De eb en vloed golven willen bedaren. 

De overblijvende wacht stilte verdriet en leed. 
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, en werk, 
voor die genen die torsen de molenstenen. 
Als gegroefde morenen waren verschenen. 

Zoekend de uitgangen, Merck toch hoe Sterck. 
 

Merck toch hoe Sterck, waren wij één in gewerk. 
Een kind, partner, ouder of vriend is heen 
gegaan. Weg als een geen, je lijkt alleen. 

Merck toch hoe Sterk, het vastgelopen raderwerk. 
 

Bij iedere slag wel geslagen, niet verslagen. 
Het leven zal anders voor jou verder gaan 

Met andere mensen die er al klaar voor staan 



Zij zullen helpen het alleen zijn te verdragen.      Non Solus 
 

Zing, vecht, huil, bid, lach, en werk, 
voor die genen die torsen de molenstenen. 
Als gegroefde morenen waren verschenen. 

Zoekend de uitgangen, Merck toch hoe Sterck. 
 
 
 
*(Morenen  = Een morene is een landvorm gevormd door een gletsjer of ijskap, waarbij 

het duidelijk herkenbare ruggen in het landschap betreft. Morenes kunnen enorm in 
formaat variëren; zo zijn sommige morenecomplexen in Noord-Amerika tientallen meters 
hoog en kilometers lang, maar kleinere types zoals De Geer-morenes zijn slechts een paar 
meter hoog en meestal enkele tientallen meters lang. Ook kan in het Nederlands 
het sediment dat door een gletsjer wordt afgezet morene worden genoemd  Bron 
Wikipedia. Als gegroefde molenstenen om de nek hangend. 
 
Het gedicht Merck toch hoe Sterck, geschreven door Adriaen Valerius bij de ontzetting van 
Roozendaal in 1626.. Het gedicht ontstaan door en na de vrijding van Roozendaal van de 
vrijheid berovers , de Spanjaarden.De 80 jarige oorlog. 
De opbouw van mijn gedicht gelijkt het gedicht van Valerius. Het gevecht rond een vrije 
democratie is er na de 400 jaren in onze tijden nog steeds. 
Middels Google en Wikipedia kut u het gedicht van Valerius. nalezen. Wat ik u aanraad. 
 
Dinsdag 24 januari mocht ik de uitvaartviering van Ria de Koning van Winden bijwonen. 
Een indrukwekkende dienst. Een schare van alleen al 55 familie leden en vele vrienden 
vulden de prachtige Bartholomeus kerk.  
Hart verwarmend was het gebed dat door Christopher, een kleinzoon, voorgedragen werd. 
Het is vandaag 6 jaar geleden dat mijn geliefde echtgenote Toos is overleden. Samen 
vallend Ria en Toos in beeld wil ik  mijn blijdschap over het gebed met u delen. Beiden 
oma’s hebben elkaar goed gekend. 
 

Gebed.  Gedicht van de kleinkinderen en achterkleinkinderen, 
 
De liefste Oma 

Nog voordat ik geboren was, hield je van mij, 
mijn lieve, lieve oma. 
Toen ik geboren was, kwam jij al snel, 
mijn lieve, trotse oma. 
Toen ik ging lopen, hield je me vast, 
mijn lieve geduldige oma 
Ik kwam altijd zo graag bij jou. 
mijn lieve luisterende oma. 
Oppassen ,logeren, eten, het kon allemaal, 
mijn lieve verwennende oma. 
Samen lezen, samen spelen, of  zomaar samen, 
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mijn lieve, vertrouwde oma. 
Ik kwam altijd zo graag bij jou, 
mijn lieve, luisterende oma, 
Je wist van examens en moeilijke dingen, 
mijn lieve,  meelevende oma, 
En als jij jarig was , was je er bij, 
mijn lieve, geweldige oma. 
Thuis aan de Veenweg was geen feest je te groot, 
Mijn lieve gastvrije oma. 
Familiedag, op pad, en plezier met zijn allen, 
mijn lieve, onvermoeibare oma. 
Laatst zag ik je nog en hield je me vast, 
mijn lieve zorgzame oma. 
Nu ben je bij opa en niet meer bij ons, 
mijn lieve, lieve oma. 
Maar jij blijft voor altijd in mijn hart, 
mijn allerliefste oma. 
 
Christopher de Koning    Delft  Nootdorp.  24 januari 2023 
 
 
Mijn boodschap voor u allen.  
Je bent nooit allen om uw kruis te dragen.   
Non Solus.  Niet eenzaam.  niet alleen. 
 
 
Nicolaas Overbeeke                     Nieuwerkerk aan den IJssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


