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In een groen, groen, groen, groen knollen-knollenland
Daar zaten twee haasjes heel parmant
En de één die blies de fluite-fluite-fluit

En de ander sloeg de trommel

Toen kwam opeens een jager-jager-man

En die heeft er één geschoten

En dat heeft naar men wel denken denken kan

De ander zeer verdroten

Ik prijs mij zelf en voel vaak een gevoel

als ik zo wandel, maar zonder doel.

Van dankbaar zijn, mij rust mag overkomen
en bij die rust al lopende weg kan dromen.

In het eens onbewoonbare onontgonnen land
de natuur op trad, of was het Gods hand.

De boer werkend, al scheppend, al maar voort
Ploegend, zaaiend, maaiende, hij werd verhoort?
Zeker is dat de boer biddend heeft gestreden.

Door miskenning, misoogsten veel heeft geleden.
Welvaart door innovatie, rijkelijk aan gedragen.
Heeft naast het bidden voorbeeldig veel doen slagen.

Zoals de boer werkte, wandel ik voort.

Vooral daar waar het stadse gedoe niet stoort.

De boeren bedrijven passen zich stilletjes aan.
Vechtend , biddend, innoverend, hun bestaan.
Rakkers politiek bedrijvend vanachter burelen.
Onder het mom natuur, het land opnieuw verdelen.

Natuur, 900.000 huizen, zij blijven almaar krakelen.
Onwaarheden en onzin het kan ze niet schelen.
Natuur zoals het eens door de schepper was gedacht.
Waar niets maar ook niets meer wordt voort gebracht.
Waar de boeren door gepeupel wordt afgeschoten.
Dat natuurminnaars en wandelaars heeft verdroten.
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