Non Solus 6 maart 2022
Warrige tijden

De zon wil eindelijk hulp verlenen.

Rond de sneeuwklokjes die zijn verdwenen.
Voor narcissen die zich gereed willen maken.
Met geschal hunner trompetters ons vermaken.
De mens doet ontwaken uit zijn gesomber.

Het voorjaar ontwaakt, altijd bijzonder.

Er zijn mensen die zich wanen.

Hoger dan een God en zich beramen.

Op een oorlog die wij allen vrezen.

Wie kan dees gekken de achillespezen.
Doorsnijden en gelijktijdig hopen.

Dat verder met deze waanzin wordt gelopen.

De wereld lijkt te worden gekeerd.

Het lijkt eveneens dat er is geleerd.

Een eenheid van Europa is te maken.
Poetin beletten de dollar kracht te kraken.
Hij als een God de wereld wil sturen.

Pas op de Russen zijn wel onze buren.

Lieve mensen houd de goede moed erin.

Ga met elkander de moeilijke bochten in.

Ons leger verzwakt door de pacifisten.

Een te zwak leger dat we al wisten.

We komen terug met een Europese inhaalslag.
Dat had die Poetin niet verwacht.

De zon zal dees week dicht bij ons zijn.

Wij roepen steeds harder, dat is fijn.

Laten ons niet door wat dan ook stressen.
Trekken vooral nu onze lessen.

Misschien komen er meerdere maartse buien.
Voor de echte zomer aan komt kruien.
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