Non Solus 20 maart 2022

Het zal je weer gebeuren.

Een gebouw met 35 deuren.
Staat in de zon te fleuren.
Met veel ouderen die ondertussen.
Met hun middagslaapje wat rusten.
Wel achter hun gesloten deuren.

Drie meiskes gekleed in mooie kleuren.
Belden aan bij al die deuren.
Wij hebben koekjes voor u gebakken.
De meiskes en de koekjes deden mij verrassen.
Met hun verrassende, plotselinge gebeuren.

Ik ging snel het zakje openscheuren.
Velen met mij wel achter hun gesloten deuren.
Dank veel dank Rosa, Jenna en Sophie.
Voor jullie weldaad , alle drie.

Over de jeugd zullen wij nooit meer zeuren.

")

Bij het sombere dat ons deze weken is overvallen, is een daad van deze
bijzondere lieve meiden ons weldadig overkomen.

Ik zou wensen dat onze vaderlandse pers eens wat meer zou schrijven over
de activiteiten van onze jeugd. Activiteiten die altijd als verrassend worden
ervaren. Onze pers weet relschoppers en ondeugden te vinden en menen
dat lezers op de berichtgevingen uit deze hoek zitten te wachten.

Met de kerst Sint Nicolaas acties van scholen en kleuter scholen. Acties van
verenigingen. Geachte pers doe er iets van positieve berichtgeving over
deze positieve acties. Zomaar spontaan, zoals de lieve meiden Rosa, Jenna
en Sophie.

Nicolaas Overbeeke Nieuwerkerk aan den IJssel.

*) Bewoners van de Meander.






