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Sneeuwklokjes 
 
Een grijsaard, die op één zijner wandeltochten 
zag hoe sneeuwklokjes exploderend  ontwrochten, 
uit ruwe grond en tussen de wortels der bomen, 
lenteboden die kosten wat kost telkens weer komen. 
Als eersten zich weer hebben vrij gevochten, 
 
Een grijsaard, al wandelend met zijn stok 
houdt bij de sneeuwklokjes een directe stop. 
Een moment stilte bij dit wonderlijk gebeuren, 
met het schitterend wit, zij echt de primeuren 
zijn in de natuur, van de aankomende winter stop. 
 
Een grijsaard, geleerd hebbende goed te kijken 
om zijn brein met dit beeldschone te verrijken. 
Achter de klokjes de Narcissen willen komen, 
ondanks de nog kouwe kaalheid der bomen. 
Die niettemin met hun prachtige knoppen prijken. 
 
Een grijsaard, wandelend in dit wonderlijk gebeuren  
dees wandelende tijd besteding goed leek te keuren. 
Roept een ieder op, ga alstublieft snel kijken. 
Of je ergens sneeuwklokjes ziet prijken. 
Ga nu de natuur in om je tijd niet te verbeuren. 
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