
Non Solus                                                                                      8 november 2020 

Ik geloof, ik geloof, 
 
Ik geloof, ik geloof: In onze Westerse democratie. 
Ik geloof, ik geloof: In het vrije woord. 
Ik geloof, ik geloof: In de  vrijheid van meningsuiting, naar  
                                   woord, geschrift en beeltenis. 
Ik geloof, ik geloof: In de vrijheid van Godsdienst. 
Ik geloof, ik geloof: In het herstel van onze kapotte geleende  
                                   wereld. 
Ik geloof, ik geloof: In de gelijke rechten en kansen voor vrouwen en mannen.  
Ik geloof, ik geloof: In de zegen van de technologie. 
Ik geloof, ik geloof: In de zegen van de medische wetenschap. 
Ik geloof, ik geloof: In de ondernemingsgewijze productie. 
Ik geloof, ik geloof: In de heilzame kracht der zwakkeren. 
Ik geloof, ik geloof: In de geboorte regeling. 
Ik geloof, ik geloof: In plannen der aanstormende jeugd. 
Ik geloof, ik geloof: In hoofdletter G, behorend bij GOD. 
Ik geloof, ik geloof: In het geloof, om in elkander te blijven 
                                    geloven. 
Ik geloof, ik geloof: In de hoop dat wij elkander blijvend  
                                   geloven. 
Ik geloof, ik geloof: In de liefde die al deze geloven doet  
                                   overleven. 
 
Een mooi corona gedicht dat ik mocht ontvangen middels Tirza van Rijn. 
Voorburg. 
Vertroosting 
Als de tijd lijkt stil te staan 
als contacten niet meer mogen 
als zelfs de krant corona ademt 
zijn er toch de troostmomenten 
 
is er dat innig lieve kaartje 
een belletje en FaceTimepje 
wordt de afstand overbrugd 
ook al blijft het buiten buiten. 
 
Op deze mooie zomerdagen 
staat mijn innerlijke open 
komt licht dicht bij het hart 
is thuis dé speciale plek 
biedt een luisterend oor troost 



waardoor leven lichter wordt. 
 
– Charlotte Selten-Litmaath, 4 jul  
 
http//coronagedicht.nl 

 

 
 
 
Nicolaas Overbeeke                                                 Nieuwerkerk aan den IJssel. 
 
 


