
Non Solus                                                  24 maart 2018  

Wat een communicatie de afgelopen dagen. 

Wat kwam er veel op ons af de afgelopen week. De vreselijke , door een 
waanzinnige idioot, aanslag op onschuldigen mensen in de tram. 
De eerst even uit het lood geslagen activiteiten der politieke ijveraars voor 
hun politieke voorkeur, na een dag de strijd weer opnemend. 
Dan de provinciale verkiezingen, twee dagen na de aanslag,  met weer eens 
ongekende stem resultaten een verschuiving aanbrengend van het politieke 
landschap evenarend aan een aardbeving. 
 
Zonder nul is er geen wiskunde. Zonder niets is er geen communicatie. Want 
niets in taal is niet niets, maar “iets”. 
Want communiceren doen wij in het algemeen met onze taal. 
 
Maandag achttien maart waren we eerst met stomheid geslagen. 
Woensdag twintig maart gingen we er vol tegen aan. Met verbijsterende en 
juichende politieke meisjes en jongens.  
Zaterdag drie en twintig maart liepen zestien duizend mensen een 
gedenkwaardige tocht door Utrecht, zwijgend, met een “iets” communicatie,  
Voor de omgekomen mensen, voor de gewonden mensen voor hun 
nabestaanden en voor elkaar. 
De zwijgende massa communiceerde “iets” op indrukwekkende wijze. 
Miljoenen mensen hebben de gedenkwaardige tocht op de televisie met 
zwijgend “iets” aanschouwd. 
 
Ik sluit mij  in deze Non Solus  aan bij het zwijgende, alles zeggende, 
gedenken en laat de politieke drukke communicatie daarbij rusten 
Moge de getroffen gewonden en nabestaanden van de omgekomen  mensen 
weten en gevoelen dat zij niet alleen waren deze dagen.  Non Solus. 
 
 
Nicolaas Overbeeke                                                 Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

 

 

 



 

 


