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Engeltjes 

Het wolkendek blijft al maar dik. 
Al weken lang ben ik het spoor 

bijster, van het Engeltje dat een gaatje prikt. 
Dan kan de zon misschien er effen door. 

 
Maar Engeltjes bestaan niet, 
al denken wij soms van wel. 

Een Engeltje voor ons geluk of ons verdriet. 
Of horen Engeltjes bij het mysteriespel. 

 
De dagen zijn donker en blijven maar nat. 

Treur niet daarover, het helpt je niet. 
Vaak ben je veel van alles zat. 

Het lijkt steeds meer donker dat je ziet. 
 

Maar Engeltjes bestaan niet, 
al denken wij soms van wel. 

In het donker, je ook geen Engeltje ziet. 
Of horen Engeltjes bij het groten mensenspel. 

 
Misschien dat je morgen wakker wordt, 

zie, het wolkendek lijkt door geprikt. 
Je met nieuw geluk overgoten wordt. 

Alstublieft als het U even schikt. 
 

Maar Engeltjes bestaan niet, 
al denken wij soms van wel. 

Een onzichtbaar Engeltje dat je niet ziet. 
Of horen Engeltjes bij een virtuozenspel. 

 
De dagen zijn donker, plots is er licht, 

het wordt een dag zonder zorgen. 
Kijk, een Engeltje met een bekend gezicht. 

Plots ben en voel je, jezelf veilig en geborgen. 
 



Maar Engeltjes bestaan niet, 
soms weten wij wel beter. 

Een Engeltje voor ons geluk  of ons verdriet. 
Kijk goed, dan herken je het Engeltje zeker. 

 
 

 
Nicolaas  Overbeeke                                              Nieuwerkerk aan den IJssel 

                               

 


