Non Solus 27 januari 2019

Holocaust Shoah

Misschien passeert u gebeurtenissen van bijzondere klank en kleur waar je
verrast over kan zijn en die vreugdevol in uw grijze computer worden
opgeslagen.

Met grijze computer bedoel ik datgene wat onder uw schedel, in uw hersens
dus, opgeslagen kan worden.

Dit overkwam mij de afgelopen week, het ervaren van leuke bijzondere
gebeurtenissen.

Natuurlijk gebeuren er ook gebeurtenissen dicht bij de mooie gebeurtenissen
die minder mooi of leuk zijn. Maar die worden dan overroeld door de
positieve mooie gebeurtenissen.

Saven en opbergen en later nog eens terug roepen.

Maar bij het werken aan deze Non Sous op 27 januari realiseerde ik mij de
officiéle gedenkdag van de Holocaust. Niks te leuke herinnering wel de
herinnering aan.....

Laten we blijven gedenken en ons herinneren dat voor velen slachtoffers van
de Holocaust geen Non Solus geweest is en nimmer kan komen.

Het beleven van de tweede wereldoorlog, en bij het sluiten van het vreselijk
geweld, mogen wij wel in onze herinnering oproepen de wens tot een
verenigt Europa dat sommigen het liefst willen doen mislukken.

Mag het gestuntel rond de Brexit leiden tot bezinning en inkeer. Non Solus
voor allen.

Nicolaas Overbeeke Nieuwerkerk aan den lJssel



