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Europa hutspot 

De vraag wat stelt Europa voor, 
werd verwoord door menig politieke koor. 

Dat vooral zichzelf wilde en laten horen. 
Tussen al die blatende koren. 

De echte boodschap kwam er niet door. 
 

Lang  geleden en  enige verkiezingen daarbij, 
maakte het Europees parlement de kiezers blij. 

Met duidelijkheid over wat kon worden verkozen. 
Het zijn toch al 751  politieke bollebozen. 

Het blijft bij het leggen van het eigen koekoeksei. 
 

De laatste verkiezingen gaven een duidelijk beeld 
en liet ook zien wat Europa nog verdeeld. 

Populisten laten gestaag hun ijdele plannetjes lekken. 
Bij zoekende kiezers die luisteren met geopende bekken. 
Bij dat wat de gevestigde macht niet had klaargespeeld. 

 
Rutte meende oprecht met het nietszeggend debat, 

met het knapste jongetje van de klas. 
Die makkelijk aan de kant van het strijdperk  stond te praten. 
Met mooie woorden en kreten die de zoekers deed blaten. 

Met de niets zeggende woordenschat. 
 

De nationaal zich voelende Europees denkende leiders, 
moeten eerst in eigen land als wegbereiders. 
Zorgen voor inzicht in Europese democratie. 

Hoe stemmers zicht te geven in de Europese natie. 
Inzicht  verkrijgen van dees wegbereiders 

 
Een half gebakken Europa kan echt niet bestaan. 

Laat de niet willende dan maar gaan. 
Nodig is inzicht in het Europese parlement. 

Ook de Europese leiding transparant wordt herkent. 
Democratisch aanspreekbaar op hun politieke gaan. 
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